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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 29 maart 2026 

 
Voorganger  : ds. Willie Visser uit Grootebroek 

Lector   : Cisca Groeneveld 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Artsen zonder grenzen 

Liederen  : Lied 24: 2, 4, 5  Lied: 550  Lied 556: 1, 2  Lied 556: 3 – 5  Lied 518: 1, 2, 6, 7  Lied: 552 

Lezingen  : Lezing: Zacharia 9: 9 – 10  Lezing: Mattheus 21: 1 – 17  

 

Collectedoel Diaconie 

 

In deze roerige tijd is het goed dat er mensen zijn die zich ook onder zeer 

moeilijke omstandigheden hulp willen bieden aan mensen in nood. Artsen 

zonder grenzen is een organisatie die wereldwijd hulp biedt. Zij verlenen 

nodige medische zorg, psychologische begeleiding en voldoen aan de 

eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en onderdak in noodsituaties en 

conflictgebieden ook daar waar andere organisaties worden geweerd zoals 

in Libanon en zo goed als mogelijk in Iran. Ook in Oekraïne wordt nog 

steeds door Artsen zonder Grenzen hulp verleend. 

Na het lenigen van de eerste nood is het nodig verdere zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van 

ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën zoals cholera, psychosociale zorg en 

voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie. Ook is een belangrijk onderdeel de zorg 

tijdens zwangerschap, geboorte en de zorg voor de eerste levensjaren van een kind.  Ondervoeding is een veel 

voorkomend probleem.  

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of 

uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:   

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v diaconie gemeente Thomas 

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: 

artsenzondergrenzen.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

 

Agenda: 
    

Di. 31 mrt.   Vergadering College van Kerkrentmeesters  9:30 

Di. 7 apr.    Vergadering Diaconie    10:00 

Wo. 3 jun.    Vergadering Eredienst    14:00   

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 



Nieuwsbrief PG THOMAS, 25e jaargang, nr. 467, 29 mrt 2026 

Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com  
 

Toelichting op de schikking 6e Zondag van de Veertigdagentijd 2026 
Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

 

De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toegejuicht: “Hosanna, de zoon van David. Gezegend Hij die komt in de 

naam van de Here.”   Blinden en verlamden werden genezen. Toen Hij Jeruzalem introk, raakte de hele stad in 

rep en roer. Wat een enthousiasme. 

Jezus weet wat zijn bestemming is. Hij rijdt op een ezelin Jeruzalem binnen. 

Wij leven in onze tijd en toenemende zorgen over wat er in de wereld gebeurt.  

Met hoopvolle tekenen van geloof, hoop en liefde. Soms in het klein, soms groter. We blijven vertrouwen en 

geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De heilige geest waaiert breed uit, 

binnen en buiten de kerk. Willen we openstaan voor de tekens van de Geest in onze omgeving? Willen we, op 

de drempel van de stille week, op dee zondag God uitbundig danken voor de gegeven liefde, zijn Zoon Jezus 

Christus? 

De rode takken van de vorige week zijn blijven staan. De hoop wordt verbeeld in een bloembol. Groen is de 

kleur van een goede toekomst. De palmbladeren worden geplaatst als teken van de feestelijke intocht. 

 

Palmtakken wuiven het hosanna, vreugde om een nieuw begin  

Vol vertrouwen in de toekomst. 
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Mededelingen over de aanvangstijden en de voorgangers voor komende zondag, 

De stille week en het Paasfeest. 
 

Zondag 29 maart  Voorganger mevr. Willie Visser Palmpasen  om 10.00 uur 

          let op, klok 1 uur vooruit 

 

Donderdag 2 april Voorganger ds. Jantina de Ruiter Avonmaal  om 19.00 uur 

 

 

Vrijdag 3 april  verzorgd door gemeenteleden Goede Vrijdag  om 19.00 uur  

 

 

Zaterdag 4 april  Voorganger ds. Jantina de Ruiter Stille Zaterdag  om 19.00 uur 

 

 

Zondag 5 april  Paasontbijt om 9.00 uur gevolgd door de Paasdienst 

Zondag 5 april  Voorganger ds. Jantina de Ruiter Paasdienst  om 10.00 uur 

 

En dit allemaal in het kerkje van onze Gemeente THOMAS waar de koster ons gastvrij ontvangt, 

de organist, fluitist en de saxofoon zorgen voor een prachtig samenspel, de dominee ons bemoedigd met 

woorden van een weg die nog niet is maar zal komen en vele vrijwilligers die zich voorbereiden om te gedenken 

en te vieren. 

Een feest om dankbaar voor te zijn. 

 

Tot ziens, namens de taakgroep eredienst 

 

Onze Jarigen 

 
De jarigen tot en met 4 april leest u hieronder: 

 

 

 

 

Palmzondag 29 maart – Lezen: Matteüs 21:1-11 

 

‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’ – Matteüs 21:9 

 

De koning komt  

De laatste week van Jezus’ leven begint met de intocht in Jeruzalem. De mensen die Jezus ontvangen juichen 

Hem toe en zwaaien met palmtakken: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam 

van de Heer!’ Er leven grote verwachtingen van wat Jezus gaat doen. Maar juist in de komende dagen blijkt dat 

veel verwachtingen over Jezus moeten worden bijgesteld. De feestelijke intocht loopt uit op het kruis. De manier 

waarop Jezus de stad binnengaat maakt veel duidelijk over zijn missie. Hij zit niet hoog te paard of in een 

strijdwagen. Hij rijdt op een ezel. Mattheüs herinnert ons daarbij aan woorden van Zacharia: ‘Nederig komt Hij 

aanrijden op een ezel. (...) Hij zal vrede stichten tussen de volken.’ Jezus komt in nederigheid dichtbij, als de 

koning van de vrede. 

 

Vraag: (Hoe) is jouw beeld van Jezus in de loop van je leven veranderd? 
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Vervolg 

 

Gebed 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.        

Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;       

 en verzoening waar tweedracht heerst;        

geloof waar twijfel is;        

hoop waar wanhoop is;        

licht waar duisternis is;        

vreugde waar droefheid is.        

Almachtige God, geef dat ik meer zoek:        

te troosten dan om zelf getroost te worden;        

begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;        

liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.        

Want als we geven ontvangen we;        

als we vergeving schenken ontvangen we vergeving;        

als we sterven, worden we geboren tot eeuwig leven. 

 

Amen (Franciscus van Assisi) 

 

Uit: Veertigdagentijdkalender van Petrus 

 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


